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Ahoy maatjes, 

Zo, ik heb blaren op m’n billen van het kanoën en mijn leiding kon er 
helemaal geen pannenkoek van. Wat een luxe, onze eigen Bonkhörn 
buschauffeur die ons naar Delfzijl en Winsum had gebracht. Ik heb 
heel veel van de zee geleerd in het aquarium en op het veld was 
het lekker rustig met alle groepen die op stap waren. En vanavond 
natuurlijk het Mega Piraten muziekfestijn, ik moet straks maar 
even de verkleedkist induiken voor een leuk pak. 

Tot vanavond! 

Adrianus Bonk 

Keukentent                                                                                   
Hey allen, hier even een berichtje uit de keukentent. Wij vinden 
het weer superleuk iedereen te mogen verzorgen met koffie, thee 
en natuurlijk ranja. 

Lieve Bonkhörn groetjes van Brenda (Brandon :P) en Hellen 

​
Glijbaan​
In groep 12 kan je ook van de glijbaan. Bij Otto, Tom en Noah kan 
je 1 spijker inleveren voor 1 glijbaanrit. Voor 10 spijkers ben je 
V.I.P en mag je altijd van de glijbaan. 

Groetjes Otto, Tom en Noah van groep 12​
​
12- jarigen                                                                                 
Wij zijn de 12-jarigen en wij zijn helemaal bovenin de 
martini-toren geklommen. Gingen lopen naar het forum en daar 
hadden weer een heel mooi uitzicht. Daarna kregen we een lekker 
ijsje. En nu zijn we aan het wachten in de speeltuin voor het laser 
gamen. Waar we heel veel zin in hebben. 

Muzeeaquarium                                                                           
Wij vonden het allemaal heel leuk. Voor het besturen van de boot. 
We hebben ook een film gezien en een speurtocht gedaan. We 
gaan nu nog even na het strand. En oja! We hebben ook lekkere 
sjippies gegeten en een pakje drinken opgedronken! 

Groepje 4 

Vrienden van Bonkhörn​
Tijdens de week kan je ook nog vrienden van Bonkhörn worden. 
Je doet een jaarlijkse bijdrage om de week te steunen!​
Er kan gelijk op het veld een bijdrage worden gedaan. 

Vlag kopen​ ​ ​ ​ ​ ​   
Heb je altijd al een mooie Bonkhörn vlag willen hebben, die zijn 
nu te koop! Je kunt de hele week langskomen om een vlag te 
kopen in de EHBO-tent.  

Prijs €17,50. Vrienden van Bonkhörn €15. 

Mededelingen 

Vanavond worden de kinderen weer om 19:30 op het 
veld verwacht voor een Mega Piraten muziekfestijn!​
KOM VERKLEED!!​
Deze avond is alleen voor de kinderen en de leiding. 

Het Festijn duurt tot 20:30. 

Natuurlijk blijven de 12-jarigen op het veld, die mogen 
lekker blijven slapen. :P​
Wel even wat slaapspullen meebrengen, en dan 
kunnen ze donderdag uiterlijk om 7:00 opgehaald 
worden om nog even bij te slapen. 

Donderdagmiddag wordt iedereen, behalve de 
12-jarigen om 13:30 verwacht op het Marktplein. Wij 
gaan deze middag een speurtocht doen!​
Om 16:00 kunnen de kinderen weer opgehaald worden 
op het Marktplein.​
De 12-jarigen gaan deze middag lekker zwemmen, dus 
vergeet je zwemkleding niet! Jullie mogen om 13:30 
bij de ingang van het K.P. Zijlbad verzamelen.De 
12-jarigen mogen na het zwemmen gelijk richting huis. 

*De spooktocht voor vanavond zal tussen 22:30 en 
01:00 door Loppersum gaan. Hier kan eventueel wat 
overlast van komen.​
* De spooktocht route staat op de achterzijde. 

Wij zoeken nog hulp voor de vrijdagmiddag/avond en 

zaterdagochtend. 

Spooktocht route 

 

Bonkhörn en privacywetgeving 
Je gegevens worden alleen gebruikt voor Bonkhörn en delen wij niet met anderen. 

Tijdens Bonkhörn worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze verschijnen soms ook op de website of andere sociale media zoals onze Facebookpagina. Als je daar bezwaar 
tegen hebt, maak dit dan kenbaar bij de commissie. Ook anderen maken foto’s. Hiervoor is Bonkhörn niet aansprakelijk.​

​
 


